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Leven in al zijn volheid 

 

Het nieuwe jaar is een week oud. Ik hoop dat het jaar goed begonnen is voor 

jou. En dat het een goed jaar wordt voor jou. Komende week wordt het prachtig 

winterweer, de zon gaat schijnen en, niet onbelangrijk, het gaat vriezen.  

 

Of 2024 een goed jaar wordt, hangt natuurlijk niet af van het weer. Soms regent 

het, soms schijnt de zon, soms stormt het, en soms vriest het, of het sneeuwt. 

 

Wat zou voor mij van 2024 een goed jaar maken? 

- Als ikzelf en mijn geliefden gezond blijven? 

- Als ik in voorspoed kan leven? Dat ik mijn rekeningen kan blijven betalen.  

- Als ik kan genieten van mensen, van vriendschappen? 

- Als ik leuke dingen kan doen: op vakantie, uitstapjes? 

- Als er vrede komt in Oekraïne, in Israël en op al die andere plaatsen in de 

wereld? 

- Als NAC promoveert? 

 

Het zijn allemaal goede verlangens – niks mis mee. En jij hebt je eigen 

toevoegingen hierop. 

 

Maar als ik mijn lijstje bekijkt, dan besef ik dat ik er maar weinig invloed op heb. 

Wel een beetje, maar niet te veel. Alles kan zomaar veranderen:  

- ik kan zomaar ziek worden, of één van mijn geliefden.  

- als ik ziek ben kan ik ook mijn brood niet meer verdienen, het betalen van de 

rekeningen staat dan onder de druk. 

- dan is er geen vakantie en geen uitstapjes meer 

- op vrede in Oekraïne en Israël heb ik helemaal geen invloed… 

- en NAC….tja… 

 

Het is allemaal erg kwetsbaar. Mijn geluk voor 2024 hangt aan een zijden 

draadje… 

 

Gelukkig is er meer te vertellen. Gelukkig weet ik dat ik ‘een kind van God’ ben. 

Dat is genade, dat had anders kunnen zijn.  

Mijn geluk, mijn hoop voor de toekomst wordt in belangrijke mate bepaald dat 

gegeven. God heeft laten zien dat Hij mijn vader is – dat ik nooit alleen ben.  

 

Psalm 23 

De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. 

2Hij laat mij rusten in groene weiden 

en voert mij naar vredig water, 

3Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden 

tot eer van zijn naam. 
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Ik geloof dat God doorgaat in 2024 met zichzelf verder aan mij te openbaren. 

Dat ik beter ga begrijpen wat het betekent ‘een kind van God’ te zijn.  

 

4Al gaat mijn weg door een donker dal, 

ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, 

uw stok en uw staf, zij geven mij moed. 

 

David wist het al, het leven op aarde is niet altijd makkelijk. Onze weg gaat soms 

door ‘een donker dal’. Dat is een gegeven. Als je wat ouder bent, dan weet je 

dat.  

 

Dan ben je bekend met de pijn van verlies, van rouw, van afwijzing. De pijn van 

mislukking, de pijn van verloren dromen, de pijn van persoonlijk tekort schieten.  

 

5U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, 

U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. 

 

In dat donkere dal, nodigt God je aan tafel. Hij zalft je hoofd met olie – hij 

verzorgt je. Wat een bevoorrechte mensen zijn wij, als we kunnen leven vanuit 

de zekerheid ‘een kind van God’ te zijn. 

 

Mijn geluk voor 2024 hangt helemaal niet aan een zijden draadje. Ik kan 

vertrouwen op een goed jaar: 

 

6Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, 

ik verblijf in het huis van de HEER tot in lengte van dagen. 

--- 

We hebben twee weken geleden Kerst gevierd. 

We hebben toen stilgestaan bij één van de namen van Jezus: Immanuel 

 

Matteus 1 

22Dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat bij monde van de 

profeet door de Heer is gezegd: 23‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, 

en men zal Hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent: ‘God is 

met ons’. 

 

‘God is met ons’! Door de komst van Jezus wordt zichtbaar wat altijd al zo 

geweest is. Weet je nog hoe God zich aan Mozes bekend maakte? 

 

Exodus 3 

13Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God 

van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de naam van die 

God?” Wat moet ik dan zeggen?’ 14Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn 

zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe 

gestuurd.”’ 
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Prachtig – God verandert niet – Hij blijft altijd dezelfde:  

‘Ik ben die er zijn zal’ – ‘Ik zal er zijn’ -  ‘God met ons’. 

God is aanwezig,… altijd, het is wie Hij is, het is zijn naam: JHWH – Immanuel !! 

 

Veel mensen weten niet dat God hun Vader is. En zolang je dat niet weet, kun je 

ook niet in die realiteit leven.  

 

Zelfs als je wel weet dat God je Vader is, is het soms lastig om in die realiteit te 

leven. Zo makkelijk worden we meegezogen door wat de wereld om ons heen 

normaal vindt. 

 

Matteus 13 (Gelijkenis van de zaaier) 

22Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar 

bij wie de zorg om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom het 

woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. 

 

Als kinderen van God mogen we er zeker van zijn dat Hij altijd bij ons is en ons 

door elke situatie heen leidt. Zorgen en verleiding zullen altijd proberen ons 

geloof te roven. Dat is een realiteit… 

 

Maar er is de belofte van aanwezigheid, de belofte die verpakt zit in Gods naam, 

‘Ik ben die er zijn zal’ – ‘Ik zal er zijn’ -  ‘God met ons’. 

 

Als we kunnen leven vanuit die realiteit, dan verandert alles. Dan kunnen we 

standhouden, zelfs in de moeilijkste omstandigheden. Dan kunnen we die diepe 

vrede en vreugde ervaren, die rechtstreeks komt van God. 

 

Weet je. Als Jezus iets heeft laten zien, dan is het dit: God huilt mee met 

degenen die lijden in deze wereld. Hij is bewogen met degenen die honger lijden 

of onrecht moeten ondergaan. Hij ziet de zwakke. En gelijktijdig is er hoop, 

herstel, verlossing, vrede en rust. 

Jezus is ons voorbeeld hoe we bewogen en vol compassie kunnen zijn én vol 

geloof en hoop voor de toekomst. Jezus leerde ons om zelfs vreugde te ervaren 

in moeilijke omstandigheden.  

 

Jezus leert hoe we kunnen leven met het onvolmaakte in afwachting van het 

volmaakte. 

 

Iemand vroeg aan mij of ik nog goede voornemens had. En eerlijk gezegd heb ik 

die niet echt. Als ik iets wil proberen te veranderen, dan hoef het voor mij 

daarvoor geen 1 januari te worden. Als je wel goede voornemens hebt dan is dat 

prima natuurlijk. Het is goed om af en toe de balans op te maken, in de spiegel 

te kijken, en proberen bij te sturen. 
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Misschien heb ik toch één goed voornemen…(maar die had ik al voor 1 januari) 

en dat is om te proberen zoveel mogelijk te leven in het bewustzijn dat God bij 

me is – in mij woont. ALTIJD. Hij gaat niet weg als ik hem vergeet. Hij gaat niet 

weg als ik wordt ‘meegezogen in de zorg voor het bestaan’. Hij wacht tot ik me 

weer tot hem richt. Hij staat klaar om me te helpen, kracht te geven. 

 

Hebreeën 4 

14Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemelsferen is 

doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat 

we belijden. 15Want deze hogepriester kan met onze zwakheden meevoelen 

omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, maar dan zonder te 

zondigen. 16Laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, 

waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden. 

 

Leven in zijn aanwezigheid. Bewust zijn van zijn aanwezigheid. Bewust zijn dat 

God mét ons is. Delen in de vreugde en vrede die Vader, Zoon en Geest met 

elkaar delen. 

 

Als we op die manier leven, dan leven we een leven vol van hoop, vol van 

vreugde, vol compassie. Een leven waar we ook kunnen uitdelen, van wat we 

ervaren. Dat gaat vanzelf. Geloof heeft zeker ook te maken met het ervaren van 

Gods leven. 

 

Matteus 13 

23Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en 

begrijpen. Zij zijn het die vrucht dragen, deels honderdvoudig, deels 

zestigvoudig, deels dertigvoudig.’ 

 

Vrucht dragen is niet het resultaat van hard werken op eigen kracht. Vrucht 

dragen is het gevolg van ‘leven in verbondenheid’ met de drie-enige God.  

Dat is het ‘geestvervulde leven’ waar Paulus over spreekt: 

 

Efeze 5 

…maar laat de Geest u vervullen 19en zing met elkaar psalmen, hymnen en 

liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer 20en 

dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus 

Christus. 

 

AMEN 

 


